Denk je soms dat dit ons leven niet raakt

Of wachten we tot de storm over waait

Onze vrienden kapot worden gemaakt

Kijken we toe tot de wind weer draait

Niemand van ons, heeft hier om gevraagd

Maar doen of je neus bloed is god geklaagd

we zitten te slapen, ons huis staat in brand

En je kunt niet weg 't is overal steek je kop niet in het zand

Als wij niets doen?

Wie dan?

We zien toch dat dit niet kan
't is nu aan jou en mij

Onze enige hoop zijn wij

Denk maar niet dat dit geruisloos verdwijnt
Het gaat niet weg als je, je ogen maar sluit
Je hoort en je ziet (maar je zwijgt)

Volg je je hart of redt je je huid

We kunnen niet blijven (oeh.....) doen of dit niet bestaat
We vergeten de regels en we stellen een daad

Er zijn veel te veel (ah...... ) tranen je voelt toch de pijn
't is nu aan jou, nu moet je er zijn

als wij niets doen, wie dan?

we zien toch dat dit niet kan

't nu aan jou en mij

onze enige hoop zijn wij

verschuil je niet achter je hoge en veilige muur

je moet je zelf vragen als de wereld in brand staat wie blust dan het vuur
(wie blust het vuur, wie blust het vuur) (eerste keer dames/tweede keer mannen)
't gaat over jou en mij

onze enige hoop zijn wij

we zien toch dat dit niet kan

als wij niets doen

wie dan?



